
Excursie speelnatuur Freiburg, juni 2005  

Uit ons logboek: "En toen vertrokken we voor een kleine vier dagen naar Freiburg im Breisgau e.o. in 

Zuidwest-Duitsland. Zeven volwassenen, en de dreumes Alma, dochtertje van Sigrun Lobst. Tineke uit 

Groningen miste de aansluiting al in Arnhem, Jean-François, uit Gent komende, stapte in de verkeerde 

trein, Hanneke, Sigrun, Alma en wij reisden wel planmatig naar Freiburg. Daar arriverend - stralende 

zon, warm - bleek Jean-François toch ook uit dezelfde trein te stappen! Paul uit Maastricht was al 

eerder in Freiburg aangekomen. Onze Gaststätte, "Paradies" (!) was werkelijk mooi en sfeervol met 

een terras onder hoge, oude kastanjebomen. Willy haalde Tineke dan twee uur later van het station 

af. Wij ontmoetten elkaar allen samen op de eerste natuurspeelplek, heel dicht bij het treinstation. En 

na het eten tot 's avonds laat was er nog tijd voor het bezoek aan twee natuurspeelplekken in de wijk 

en een gezellige afronding op het nog aangename terras. De tweede dag was een compacte dag 

langs natuurspeelterreinen, zg. groene spangen, een wilde beek midden door de wijk, 

milieuvriendelijke, fantasierijke nieuwbouw en tuinen in Freiburg-Vauban met de aardige Harald 

Rehbein van de Gemeente Freiburg als competente gids. Alles indrukwekkend, goed, tot we Tineke 

misten en niet vonden... Toch uiteindelijk verder in het programma: Ökozentrum, voorbeeldtuin, een 

schooltuin nabij en maar bezorgd om Tineke (o.a. toch maar de politie gebeld). Ze bleek uiteindelijk 

gewoon in het restaurant/hotel te zitten...opluchting! Na de warme maaltijd dan een uitgebreide 

stadswandeling. Weer terug in het "Paradies" belde plotseling, midden in een prettig-lome zomer 

gezelligheid Hein Koningen in opperste verwarring en droefenis, dat Rob Leopold aan hartstilstand 

was overleden... iedereen kende hem gelukkig goed, we wisselden in bedrukte stemming 

herinneringen uit. Maar wat een zware schaduw op de avond, de overige dagen! Woensdag de 15e 

namen Marianne en Willy 's ochtends 'vrij', dat wil zeggen wij wandelden langs de Dreisam, een 

gekanaliseerde toch wilde kleine rivier met veel watertrappen en bijbehorende vogels (b.v. 

waterspreeuw en gele kwikstaart), bomenomzoomd en tussendoor prachtige vergezichten naar de 

bergen van het Zwarte Woud. Per bergbaan ook nog bezoek aan de Schlossberg e.d. De overigen 

fietsten gezellig nog eens langs de highlights van gisteren. Dan, na de middag, samen begonnen aan 

een gezamenlijke treinreis naar Hinterzarten in het Zwarte Woud. Mooie middag tot avond: door 

vochtige, bloemrijke weiden, een natuurpad gelopen, een avontuurlijk speelpad uitgeprobeerd. 

Gezellig, ontspannen. En dan nog naar Titisee, een treinhalte verder. Eten op terras, uitzicht over het 

gelijknamige meer. kitsch en schoonheid tegelijk! Mooi. 's Avonds laat nog bij een woon-werkprojekt 

met mooi terras langsgelopen, nagenieten, uitrusten. Donderdag 16.6. de terugreis naar Arnhem, 

uitstappen in Düsseldorf. Bezoek aan het Ökotop in de wijk Heerdt. Enthousiast ontvangen door Klaus 

Spitzer, de goede oude ziel van dit bijzondere (16 ha.) ecologische projekt (wonen, tuinen, sociale 

impact). Te weinig tijd, dat wel. Haasten naar de trein en toen miste de helft van ons de trein naar 

Arnhem... Hereniging in A., wel twee uur later. Afscheid in beste verstandshouding, wel moe... Wat 

een bizarre, enerverende dagen!" 


