Filosoferen over natuurrijke tuinen / (Geschiedenis van de) wilde planten in
de tuinkunst en het natuurbegrip

Historisch bewustzijn is milieubewustzijn, Rob Leopold, 2000/3

I am one, you must know, who am looked upon as an humorist in gardening (brief van J.
Addison, 1712, vertaald door Rob Leopold, 1991/4 (achterkant)

Wilde planten in de tuinkunst 1, De natuur vermakelijk gemaekt, Rob Leopold, 1992/3
Wilde planten in de tuinkunst 2. Van ca. 1870 tot het eind van de jaren twintig, Rob Leopold,
1992/4

Wilde planten in de tuinkunst 3, Ontwikkelingen in Nederland vanaf 1925, Hein Koningen en
Rob Leopold, 1993/1

Middeleeuwse siertuinen als inspiratiebron voor natuurlijke tuinen, Jan-Jaap Boehlé,
1997/4

De cottagetuin, een inspiratiebron voor de natuurrijke tuin met diepe historische wortels,
Jan-Jaap Boehlé, 1999/2 en 1999/3 (deel 2)

Vier eeuwen tuinkunst en natuurbeleving. De wildernis overwonnen, geidealiseerd en
herontdekt. Deel 1: 17¢ en 18° eeuw — de mens als landbouwer, heerser en ontginner,
Trudie Woerdeman, 2000/1

Vier eeuwen tuinkunst en natuurbeleving. De wildernis overwonnen, geidealiseerd en
herontdekt. Deel 2: 18° en 19¢ eeuw — de mens in zijn herderlijke pastorale, Trudie
Woerdeman, 2000/2

Vier eeuwen tuinkunst en natuurbeleving. De wildernis overwonnen, geidealiseerd en
herontdekt. Deel 3: 21¢ eeuw: de mens opnieuw deelgenoot van een zelfscheppend,
cyclisch proces. Een nieuwe spirituele behoefte?, Trudie Woerdeman, 2000/3

Over de nabijheid van verre bergen, Rob Leopold, 1998/1, ook opgenomen in 2005/3
(andere illustraties)

Terug naar Eden? Een beschaafde passie voor wildheid, Johan Heirman, 1993/3

Wat is natuur? Ger Londo, 1994/4

De moeder aller schepselen, Johan Heirman, 1995/1 (n.a.v. artikel van Ger Londo in vorige
nummer)

Mens en natuur: binnen of buiten, Rob Leopold, 1995/2

Recensie De Onvrije Natuur, Rob Leopold, 2000/4

Een nieuwe tuinkunst, Wil Wellen (Lyrisch verslag van lezing en boek over Natuur &
Tuinkunst van Rob Leopold), 1996/1

Over en smaak... en geur, geluid aanraking, Robbert Bouman, 2004/4

Over structuur... ruimte en beweging, Robbert Bouman, 2005/2 en 2005/3

Een tuin heb je het hele jaar, Robbert Bouman, 2005/4

Vanuit tussenvorm naar natuurtuin en wilde-plantentuin, Ger Londo, 1994/2 (n.a.v.
recensie van Tuin vol wilde Planten in 1994/1 door Victor Westhoff)

Exoten, spraakmakende nieuwkomers, William van den Akker, 1999/2
Randverschijnselen, Wim Kanbier, 1991/3 (over heemtuin Leiderdorp)

Gedachten bij mijn afscheid, Wim Kanbier, 1994/2 (ook: Koninklijke onderscheiding voor
Wim)

“Even opzij stappen uit de razende wereld van de vooruitgang”, Rikus Kieft, 1999/2 (over
het Franciscaans Milieuproject in Stoutenburg)

Tijd is leven, Kees Both, 2001/3

Actieve verwondering bij een boom, Willem Beekman, 2001/3



