Een weekeindje Mechelen met het Oasebestuur in de biotoop van
Koen de Broeck, 28 + 29 september 2012

Uit onze dagboeknotities 28 september:

"Tegen 11.30 uur met Ingrid De Henau in de auto naar het restaurant Via Via bij
de ingang van het Kruidhof, aan de rand van de oude binnenstad. Koen De
Broeck was er per fiets nauwelijks later (parkeerplek zoeken...). Mooi
gerestaureerde plek aan de Dijle, een soort molen-sluis-vestingssfeertje, heel
oude muren, stukjes ruine, alles zeer sfeervol. Nu in gebruik van de alternatieve
reisorganisatie Joker. Tot 13 uur druppelde iedereen binnen, we lunchten
samen en begonnen dan aan een rustige wandeling door het park, langs
gerestaureerde Dodoens-kruidentuin (hopvormige metalen en betonnen
kruidentuinbakken). Modern, mooi en goed onderhouden. We liepen verder,
500 m of meer over (!) de Deile boven de rivier dus via een nieuwe, brede
wandelvlonder met uitzicht op oude en nieuwe gebouwen links en rechts.
Spectaculair waren -vooral ook voor 'onze' mensen- de muurflora incl.
boompjes en struiken die gevaarlijk in de kades en huismuren groeiden. De
charme van vergane glorie en sfeervolle verval... Prachtige nissen ook voor
postduiven en waterhoentjes die er in zaten of zelfs nestelden. En dan de
prachtige pleinen: een modern cultuurpaleis, de vml. Lamotbrouwerij, maar
ook oude pleinen, zoals de Vismarkt en de Grote Markt: met z'n kathedraal,
stadhuis en andere prachtgebouwen is die naar ons idee van een Europees
topniveau! We zijn even dwars door de kathedraal gelopen naar een oude
gerestaureerde kerk waar de dame bij de ingang zich liet overhalen om 'voor de
Texelaars' de deur weer te openen: een prachtige preekstoel en een schilderij
van Rubens loonden die inzet. Vandaar liepen we door tot de Zonnehoek,
Koen's Freinetschool buiten de ringen. Net iets te vermoeiend voor de vier
oudsten onder ons. Uitrusten bij appels en water in de gym- en feestruimte,
rondneuzen in de kleurrijke school en buiten genieten van de ruige én toch ook
lieve kampen (hutjes) van de kinderen; en van de kippen, de wilgen en de
bosjes... Per bus terug naar de Vismarkt, eten bij De Cirque, en uiteindelijk
zocht iedereen dan z'n weg terug naar de diverse slaapadressen.

29 september: Tussen 10 en 12.30 uur lukte het ons met alle bestuurders
geconcentreerd en in goede sferen de obligate herfstbijeenkomst tot ieders



tevredenheid voor de lunch af te sluiten. De zes bestuurspartners kwamen
binnendruppelen van hun stads-, winkel- en marktbezoekjes en we konden
allen aanschuiven bij een heerlijke lunch met gebakken eitjes, toastjes, kazen,
zelfgemaakte jams en sappen, biologische cider, koffie en thee... Pas tegen 14
uur begonnen we aan een wandeling door het landschap tussen Hever en de
Dijle: lang gekeken bij een leegstaand rustoord met park (er werd over Oase-
Belgié gedroomd), door bossen, vochtige weilanden met heggen, tot we de
gekanaliseerde Dijle bereikten en besloten weer terug te lopen. Veel
gesprekken onderweg, en we hielden het droog alhoewel constant donkere
wolken dreigden! Tussen 17-18.30 uur uitrusten met een likeurtje en wafels
voor iedereen (wat hebben Koen en Ingrid toch voor een energie!) tot het tijd
werd dat Ingrid Erna + Hein Koningen en ons naar de trein richting Amsterdam
bracht. Mooie dagen!



