
Uitreiking van de Heimans en Thijsse Prijs 2006 

in Beuningen, 23-9-2006 

Een kort verhaal n.a.v. dagboeknotities 

 

’s Ochtends tussen 7.45 – 8.30 uur gooiden we nog snel onze PPT over de geschiedenis van 

Stichting Oase om, kon nog logischer. Kassa klaar, boekenkratten i.d., CD voor de powerpoint 

gereed; kruiwagen halen, kruien richting de buren, kroeg-restaurant-feestzaal De Vrijboom. 

Kees van der Laan komt pas om 13.30 uur, neemt Hanneke van Vuure mee uit Utrecht. Josie 

Dubbeldam meldt treinperikelen. 

En dan begon de gedenkwaardige dag, de uitreiking van de Heimans en Thijsse Prijs: ondanks 

de treinperikelen tussen Arnhem en Nijmegen waren 98% van de verwachte 130 mensen die 

het hele programma wilden meebeleven, tussen 9.30 – 10.30 uur in De Vrijboom. De 

busexcursies, een korte Oasetuin-excursie, de uiterwaardenwandeling met William van den 

Akker werden allen goed en punctueel georganiseerd, de bussen waren stipt om 12.55 uur 

weer terug in Beuningen. Alle drie de tuinexcursies in Nijmegen e.o. -natuurtuin de Goffert in 

het gelijknamige park, Hortus Arcadië (de vml. botanische tuin) en de heemtuin in Malden- 

bleken volgens de deelnemers en rondleiders een succes. Tijdens en rond de lunch bleven 

nog deelnemers binnendruppelen. Druk werd het! En dan volgden de hele serie lovende 

toespraken van Ger Londo, Hein Koningen, de overhandiging van de Bronzen spreeuw door 

Roel van Raaij, muzikale intermezzi van Eddy van der Maarel en Margriet Verbeek, onze 

eigen korte PPT over 16 jaar (Stichting) Oase en een toespraak van Matthijs Schouten, de 

voorzitter van de prijsuitreikende organisatie. Het programma liep een beetje uit tot tegen 17 

uur, waarna het feest informeler werd voortgezet in de Beeldentuin/Oaseruimte op het 

kloosterterrein. Zeker ruim de helft van de ca. 150 gasten bleef nog luisteren naar Quatro 

Ventos (tot 18.45 uur), nam een lekker hapje van Kees van der Laan en een drankje (goed 

verzorgd door de vier kinderen van onze bijna buren Klaassen). Er mengden zich nu ook wat 

kloosterbewoners en buren onder het publiek. Veel felicitaties, cadeaus (verbazingwekkend 

veel, heel origineel ook vaak). Tegen 19.45 uur dreef ons de honger naar het Turkse 

restaurant Ankara in Nijmegen samen met Delphine, Hanneke, Kees van der Laan, Johan 

Heirman, Jean-Francois, Rob Graat en Sigrun Lobst. Gezellige en smakelijke afsluiting! Tegen 

22 uur liepen we naar de auto’s, uitzwaaien van de laatste gasten. Moe, voldaan en met een 

positiever gevoel dan verwacht naar bed. Heel belangrijk ook: tegen de voorspellingen in 

bleef het weer droog, regelmatig scheen zelfs de zon! 

 


