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Vanaf het prille begin van 
Oase was Bas erbij, net als la-
ter bij het ontstaan van Wilde 
Weelde. Bas was sinds lang en 
met zekere onregelmaat een 
geliefde gastspreker, specia-
list en excursieleider op het 
gebied van kleinschalige na-
tuurontwikkeling. Hij werkte 
mee aan cursussen Natuurlijk 
groenbeheer van de Mid-
delbare Tuinbouwschool in 
Frederiksoord, en in de Oplei-
ding Ecologisch Hovenier, die 
uitgevoerd wordt door Heilien 
Tonckens en Marcel Rekers. In 
zijn bedrijf Sylvester Natuur-
ontwikkeling werkte hij aan 
zijn geliefde Twentse land-
schap.
Bas Slatman overleed op 16 
augustus, na langdurige ziek-
te, op 45-jarige leeftijd. 

en Bas...
wat ik je nog wilde zeggen. Na dat allereerste Oase-weekend heb 
ik je in een opwelling opgezocht. Vond wel je ‘thuis’, klamme keet 
daarboven het Springendal ergens, jij was er niet maar wel een 
paradijselijk jeneverbesstruweel, onwaarschijnlijk mooie tuin.

Gisteren borrelde mij een zompig plekje op dat jij ons jaren 
terug openbaarde. Aan de ‘Vlasbeekweg’ legde je ons de Twentse 
stuwwallen uit, laagje voor laagje en waar het water opkwelt. Als 
je zo stond te vertellen en te filosoferen met je arm om je geweten, 
die prachtige geomorfologische kaart, over hoe de plantengroei 
reageert met mozaïeken en gradiënten van verschillende schaal, 
waar je je benen kunt breken over talloze vette viooltjes, je begrijpt 
wel wat ik bedoel, en kunt verdwalen op de vierkante meter want 
iets zegt je dat die ene er zou kunnen staan..., dan vergat ik weleens 
de betekenis van je woorden maar hoorde de vogels, genoot van je 
gebaren en was het genoeg daar te wezen.

Zoveel pareltjes heb je ontlokt aan bos, made en veld sindsdien. Kon 
je vertellen ‘uit eigen werk’, alsof het je kinderen waren. Zoals jij 
alleen.

Adem in adem uit, water in water uit. Dag Bas, grote gulle geest, 
hoeder van de Twentse bronnen, dank voor al je bloemrijke 
voetsporen. Zo blijf je me bij.

Marcel Rekers

27 februari 1965 • Bas Slatman • 16 augustus 2010
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