
EEN GROOT GELUK 

 

 

Het is een groot geluk 

om niet precies te weten 

op wat voor wereld we leven. 

 

Daarvoor zouden we 

heel lang moeten bestaan, 

beslist langer 

dan de wereld bestaat. 

 

Alleen al om te vergelijken 

andere werelden moeten leren kennen. 

 

Uitstijgen boven het lichaam, 

dat in niets zo uitblinkt als in 

beperken 

en moeilijkheden scheppen. 

 

Ter wille van het onderzoek, 

het overzicht 

en de definitieve conclusies 

de tijd te boven komen 

waarin alles maar voortijlt en wervelt. 

 

In dat perspectief - 

zeg voor altijd vaarwel 

tegen details, episodes. 

 

Het tellen van de dagen van de week 

zou vast een bezigheid 

zonder enige zin lijken, 

 

een brief op de bus doen 

een dwaze kwajongenstreek 

het opschrift ‘het gras niet betreden’ 

een krankzinnig verbod. 
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