
Geen lied of wel een vogel die het zingt 

Geen stof of wel een meester die haar dwingt 

Maar hoe het leven tot een beeld te kneden 

Waar beeld na beeld het vorige verdringt. 

Victor Westhoff 

(overgenomen uit het artikel Gesprekken met Victor Westhoff, 3, 1995/2 

 

 

 

 

 

  


