Prinseneilanden bij Istanbul, een nieuwe partnergemeente voor Texel?

Aanleiding

In het kader van een door het ministerie van LNV (nu EZ) betaald vierjarig programma,
getiteld ‘Speelnatuur verenigen’, werkt Stichting Oase samen met Staatsbosbeheer aan het
bevorderen van speelnatuur door uitwisseling van (interdisciplinaire) kennis, zowel op
lokale/regionale, als landelijke en internationale schaal.

In 2013 staat een landelijke conferentie op de agenda (17 mei in Kasteel Groeneveld in Baarn)
en in 2014 zullen we in Nederland een internationale conferentie organiseren over dit
thema. Naast de voor de hand liggende partners in onze buurlanden (Belgie, Duitsland,
Engeland) zoeken we onze contacten ook wat verder weg. Zo waren we in 2012 o.a. in IJsland
(presentaties en workshops op een internationale conferentie over speelnatuur) en in Turkije
(workshops op de Universiteit van Izmir over dit thema). In beide landen was veel
belangstelling. Na ons werkbezoek aan Izmir in april hebben we de verleiding niet kunnen
weerstaan ook nog een kort bezoek te brengen aan Istanbul. Tijdens dat bezoek waren we ook
een dag op Biiyiikada, een van de zogenaamde Prinseneilanden die voor Istanbul in de Zee
van Marmara liggen. Omdat we verder uit wilden zoeken of op deze eilanden al iets gebeurd
is op het gebied van natuurlijk spelen en leren, en of wij daar in een of andere vorm een
bijdrage aan kunnen leveren, zijn we eind december / begin januari naar Istanbul en
Biiyiikada terug gaan. We zijn ontvangen op het gemeentehuis. Zij waren daar zeker in het
thema speelnatuur geinteresseerd, maar toen bleek dat wij gevestigd zijn op Texel, wilden ze
ook heel graag meer weten over Texel. We hebben hen een paar dagen later (nieuwe afspraak)
door middel van een powerpoint zowel foto’s van ons werk vanuit Stichting Oase als van
Texel laten zien. Dit bleek aanleiding om ons bij de burgemeester te introduceren. Van hem
hoorden we dat de gemeente Adalar contact wil met de gemeente Texel om te praten over een
mogelijk partnerschap. Wij geven deze wens bij deze graag aan het gemeentebestuur van
Texel door.

Over de Prinseneilanden

Biiyiikada is het grootste van een kleine archipel van in totaal 9 eilanden, waarvan er vier
permanent bewoond zijn. De gemeente bestaat uit deze 9 eilanden en is - nog - zelfstandig,
maar maakt wel deel uit van de provincie Istanbul. De eilanden vormen een heel interessant
contrast met de stad Istanbul. Op de eilanden wonen (permanent) ca. 14.000 mensen. Qua
inwoneraantal vergelijkbaar met Texel dus. Alle eilanden zijn autovrij (behalve auto’s die per
se nodig zijn, bijvoorbeeld politie, brandweer, afvaldiensten e.d.). Als je uit het prachtige,
maar ook bijzonder drukke Istanbul komt is dat een heel ontspannende ervaring. In de zomer
worden de eilanden dan ook druk bezocht door mensen uit Istanbul, maar natuurlijk ook door
toeristen (en zoals hier de Duitsers de belangrijkste groep buitenlanders vormen, zie je daar
vooral veel Arabieren).

Er varen boten vanaf Kabatas (in het Europese deel van Istanbul) en vanaf Kadakdy en
Bostanci (Aziatische deel van Istanbul). De eilanden liggen dus tussen Azie en Europa.
Sommige boten doen alle vier de bewoonde eilanden aan, anderen alleen de twee grootsten.
Ze varen (ook in de winter) regelmatig. De aanlegplaatsten van de boten liggen allemaal
direct bij de dorpen. Lopend bereik je dus al heel wat. Maar wie de eilanden verder wil
verkennen heeft de mogelijkheid een fiets te huren of zich met een paardenkoets te laten
vervoeren. leder eiland heeft een dorp en verder vooral natuur (pijnboombossen op heuvels,
met oude kloosters). De dorpen bestaan voor een aanzienlijk deel uit grote (gedeeltelijk
houten) villa’s, die alleen in de zomermaanden bewoond worden. Daardoor lijkt het in eerste
instantie of er veel meer dan 14.000 mensen wonen.



De eilanden (Adalar, ada =eiland, adalar = eilanden en biiyiik betekent ‘groot’ in het Turks)
kennen een lange geschiedenis als verbanningsoorden. In eerste instantie waren dat de
‘overtollige’ prinsen (vandaar de naam), maar ook in latere perioden waren er regelmatig
mensen in exil, zoals bijvoorbeeld Trotski. De villa waar hij 4 jaar woonde is nu aan het
vervallen tot een romantische ruine met een fraaie verwilderde tuin tot aan de zee.

De burgemeester, Dr. Mustafa Farsakoglu, vertelde dat de Eilanden partnergemeenten hebben
in Zweden, Costa Rica, Kirgizié, Nepal en Macedonié. Dat zijn ‘gewone’
vasteland-gemeenten. Een partnerschap met een eilandgemeente leek hen bijzonder
aantrekkelijk.

We vertellen graag nog meer over deze eilanden (we hebben natuurlijk ook foto’s gemaakt).
De burgemeester heeft ons een aantal publicaties meegegeven, waarvan ook twee sets bedoeld
zijn om B&W van de gemeente Texel een eerste beeld te geven van de Prinsen eilanden
(Istanbul) en wat daar zoal speelt.

De publicaties

e Princes’ Islands (Engelstalig boek over de 9 eilanden)

e Marmara’da hayat var simlidik — There is life in the Marmara sea, but for now

e Adalar Yazarlar Sairler — Islands, writers, poets, from myth to literature

e Adalar’da iz Birakanlar — Those Who Left Marks on the Istanbul Islands

e Lefter, we loved this land with you (over een zeer geliefde voetballer, die in 2012
overleden is)

e Doosje met kaarten van de vier grootste, bewoonde eilanden.
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